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Welkom en opening 
 
Genade en vrede voor u, in de naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest.  
In het begin van deze viering steek ik, als teken van 
verbondenheid, een kaars aan voor Carine 
Roosen, schoonzusje van Marieke en Clara van de 
Ven. Carine is tien jaar geleden gestorven en 
precies op dit moment is er een gedachtenisviering 
voor haar in Sint Truiden, België. 
Welkom op deze vierde zondag van de veertigdagentijd. Welkom, u als regelmatige 
bezoekers van de zondagse eucharistieviering en jullie, confraters, medewerkers in het 
missiehuis, familie en vrienden, hier aanwezig omdat, vandaag precies zestig jaar 
geleden, op 19 maart 1963, zeven jonge mannen in deze kapel tot priester zijn gewijd. Op 
de voorkant van het boekje vindt u hun namen zoals deze werden afgedrukt op de 
achterzijde van het toenmalige wijdingsprentje, met de gezamenlijk gekozen Bijbeltekst. 
Daarnaast staat de tekst van mijn persoonlijk aandenken. Ik was een van die zeven en 
ben, helaas, de enige die de gebeurtenis van toen hier en nu kan herdenken. Ook van het 
gezin, ouders, broers, zussen, met wie ik opgroeide ben ik de enige die deze dag van de 
wijding kan vieren. Maar u bent er. Graag wil ik met u aan hen denken in de liturgie van 
deze zondag waarin het licht een grote rol speelt. U zult het merken in de lezingen, 
gebeden en liederen die wij gaan zeggen en zingen. We begonnen al zingend met de 
woorden ‘Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht’ -  mijn licht ontstoken? Ja, het is eigen 
aan de liturgie, en dus aan degenen die de liturgie vieren, om het licht te hoeden, om 
alleluia te blijven zingen en het licht te blijven ontsteken, ook als raketten worden 
afgevuurd op Oekraïne of aardschokken verwoesting zaaien in Turkije en Syrië, en ook als 
wij zelf worden aangetast door verlies, ziekte en ongemak. In de schaduw van het grote 
licht zeggen wij ‘Kyrie’ en bidden tot de levende God. 
Gebed  
Eeuwige, bron van licht, laat ons niet verdwalen in uiterlijke schijn. Open onze ogen, 
steeds opnieuw, opdat wij zien wat is en daarin het geheim van leven herkennen. Geef 
ons de wijsheid van Samuel en het licht van Jezus die de ogen van de blinde opende. 
Amen 
1 Samuël 16: 1b.6-7,10-13a; Efeziërs 5:8-14; uit Johannes hoofdstuk 9  
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Overweging 
 
 

Toen ik de teksten voor deze zondag onder ogen kreeg, merkte ik dat het licht er een grote rol 
in speelt. Al lezend drong zich een tekst bij me op die me erg dierbaar is. Hij komt uit het 
Thomas evangelie: ‘Kijk goed naar wat zich onder je ogen bevindt en het geheim ervan zal zich 
openbaren’. Deze zin bevat een opdracht (kijk goed) en een belofte (je gaat het geheim, het 
hart, de ziel zien van wie en wat je met aandacht waarneemt). Als ik het goed begrijp, ligt hier 
ook de kern van de Bijbelteksten die wij zojuist lazen: goed kijken om in wat je dan ziet het 
mysterie gewaar te worden.  
Wij hoorden het verhaal over de profeet Samuel die de opdracht krijgt een geschikte opvolger te 
zoeken voor koning Saul. Daarbij moet hij vooral één ding bedenken: bij het zoeken gaat het 
niet om wat je oppervlakkig, op het eerste gezicht ziet, maar om het hart van de zaak. Als 
Samuel oppervlakkig gekeken had, was David aan zijn aandacht ontsnapt. In diezelfde geest 
van goed kijken geeft Paulus aan de Efeziërs dit advies: Leef als kinderen van het licht, want de 
vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid. Allemaal 
aanbevelingen om het spoor van het licht te volgen. En dan is er Jezus die met wat modder de 
ogen van de blinde opent. De man krijgt licht en voor hem gaat een onvermoede wereld open.  
Op het prentje van mijn priesterwijding, staat ook iets over die onvermoede wereld. Paulus, die 
deze woorden neerschrijft in zijn brief aan de Efeziërs, gebruikt daar het woord ‘Mysterie’ voor. 
‘Onophoudelijk zeg ik dank voor u, en bidt ook gij voor mij, dat mij het Woord gegeven mag 
worden als ik mijn mond open om vrijmoedig het Mysterie openbaar te maken’. Het Mysterie, 
een onvermoede wereld, openbaar maken dat is niet niks, maar het feit dat ik deze woorden 
toen op mijn prentje zette, betekent dat ze een soort beginselverklaring zijn. Ze vertolken het 
uitgesproken verlangen op het spoor te komen van het Mysterie, de onvermoede wereld, de ziel 
van mensen en van dingen. En vervolgens ook nog: dat Mysterie openbaar maken. Het kan niet 
toevallig zijn dat ik zestig jaar geleden deze tekst koos. Naar mijn inzicht, ligt daar namelijk de 
kern van een gelovig bestaan en het wezen van priesterlijk werk. Geloven houdt in: een 
verband vermoeden tussen het tastbare en het ontastbare, tussen wat je ziet en het onzienlijke. 
Daar is licht voor nodig. Je moet wel degelijk goed kunnen kijken om in het zichtbare het 
onzienlijke te vermoeden en dit met anderen te delen. Je moet iets hebben van de vogel die het 
licht voelt als de dageraad nog donker is en dan begint te zingen (Tagore). Je moet de ervaring 
van Johannes van  het Kruis een beetje kunnen meebeleven als hij zegt: ‘het donker is mij licht 
genoeg’. De vraag is: wie is in staat tot deze open houding? In de Bijbellezingen vandaag is het 
antwoord: diegenen die in contact blijven met de bron van het licht, een bron die er altijd is, ook 
al vóór de dageraad aanbreekt, ook als de hemel bewolkt is.  
De Bijbel noemt zulke mensen ‘kinderen van het licht’. Zij weten dat, als je maar goed kijkt, je 
iets heel gewoons heel anders ziet. Ze zijn een beetje zoals Vincent de Paul (rijkelijk afgebeeld 
in deze kapel) die de armen onze meesters noemt. Kinderen van het licht beseffen dat in het 
meest onooglijke dat wij waarnemen een ziel, een geheim, een mysterie schuilt. Dat mysterie 
kunnen we ontdekken, niet door naar de hemel te staren, maar door oplettend en met eerbied 
te kijken naar datgene en diegene met wie wij de aarde delen. 
Wie leeft in het licht, zal zien dat een menselijke wereld niet wordt opgebouwd uit roestvrij staal. 
Een puur gepland uitgetekende wereld wordt een dode wereld en maakt niet gelukkig. Kinderen 
van het licht houden zicht op het onzienlijke. Voor gelovigen is dat De Onzienlijke, De 
Onuitsprekelijke, De Eeuwige, die bron is van licht.  
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Voortzetting van het feest bij de Houbereij 
 

Het feest werd voortgezet bij de Houbereij waar de feesteling vele felicitaties in 
ontvangst nam. Leo Mouës sprak een welkomstwoord en overhandigde de 
oorkonde van de Curia aan Tjeu.   
 
 

Onder het genot van een 
welkomstdrankje liet Marieke van de 
Ven een opname horen waarop Tjeu als 
begin twintiger in de kapel van het 
missiehuis een lied zingt. Dit lied “Chantez à Jahweh” 
(psalm 96) is op muziek gezet door de Franse 
componist Lucien Deiss. Wij mochten van dit “Hemelse 
geluidsfragment” genieten. 
 
 

 
Rob van Woerkom, vriend vanaf de jaren zeventig, 
sprak mooie woorden over hun intense samenwerking, 
levensbeschouwingen en het onzichtbare mysterie.  
 
 

 
 
 
Jos Roemer, assistent van de overste, feliciteerde Tjeu met zijn 60 jarig 
priesterschap en bedankte hem voor het goede werkgeverschap en zijn inzet 
voor de continuïteit van het huis, het zoeken naar nieuwe wegen en 
mogelijkheden voor de toekomst. Namens het personeel overhandigde hij een 
cadeaubon. Marieke van de Ven werd bedankt als steun en toeverlaat van Tjeu 
en ontving een mooi boeket bloemen.   
 
 
 
 

De dames Truuj en Drika van de vroegere stopkrans van het Missiehuis kwamen Tjeu in het 
zonnetje zetten er vereren met een oorkonde van adellijke afkomst. 
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Ter dankbare herinnering aan 

JO DE MAAT C.M. 
Priester Lazarist 

 

Hij werd geboren te Boschkapelle op 11 maart 1926, trad in bij de 

Congregatie der Missie (Lazaristen) te Panningen, alwaar hij 19 juli 1953 

priester werd gewijd.  

Jo werd benoemd voor Java, maar omdat het visum uitbleef, werd hij 

tijdelijk benoemd tot assistent van de O.L.V. Parochie in Helmond. In 1956 werd hij 

benoemd tot kapelaan in de Christus Koning parochie te Nieuw-Einde - Heerlen.  

Van 1960 tot 1970 was hij werkzaam in de O.L.V. parochie te Geleen - Lindenheuvel. 

In 1970 werd hij benoemd voor de parochie Weert-Leuken, waar hij met alle toewijding 

werkzaam was, met korte en bezielende preken en persoonlijke pastorale begeleiding.  

Daarom koos hij in 1984 voor het pastoraat in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond, 

dag en nacht bereikbaar. 
 

Toen hij op grond van het bereiken van de pensioenleeftijd het ziekenhuis moest verlaten 

stapte hij met alle liefde over naar het Verzorgingshuis R.C.G. “De Pollart” te Roermond 

tot 2015.  

Zijn gezondheid ging langzaam achteruit en eind 2020 werd hij opgenomen in 

Verzorgingshuis Vincent Depaul. Hij voelde zich al die tijd gezegend door Zr. Maria van den 

Berg, zijn mantelzorgster, en was dankbaar voor alle zorg die hij mocht ontvangen.  

Tweede paasdag, 10 april 2023, overleed hij in het bijzijn van Zr. Maria. 

We zijn dankbaar voor alles wat Jo heeft betekend en gedaan.  

 
OVERWEGING TIJDENS DE AFSCHEIDSVIERING 
VAN JO DE MAAT OP 17 APRIL 2023  
       Frans Bomers 
 

De dood van Jo de Maat, vorige week op de Tweede 
Paasdag bracht zijn oude lichaam rust na een kort maar 
onrustig ziekbed. Eigenlijk past het woord onrust  niet zo bij 
Jo de Maat. Jo straalde eerder rust, evenwichtigheid en 
tevredenheid uit.  Zijn leven was niet gauw uit balans. Toch  

kunnen we al die 
zeventig jaren van zijn 
priesterschap, 1953-
2023, geen rustige tijd 
noemen, eerder het tegendeel: een woelige tijd, bij tijden 
zo onstuimig dat er scheuren ontstonden in de 
eeuwenoude tradities en structuren van de kerk, maar 
ook in het beeld van de kerk en de taak van de priester 
daarin.  

 

In de eerste lezing uit de brief aan de Makkabeeën, ongeveer twee eeuwen vóór Christus 
geschreven, staat dat er veel geld, - denk aan ons missengeld! -  werd opgehaald om daarvoor 
de priesters in de tempel zoenoffers te laten opdragen voor de gestorven soldaten, opdat hun 
zonden eerst vergeven zouden worden als voorwaarde voor hun verrijzenis.  
Jo de Maat heeft jarenlang iedere dag de H. Mis opgedragen voor overleden parochianen en 
dierbaren. Dat alles op verzoek van de familie die daar geld voor had gegeven. Maar er is meer: 
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hoe vaak wel niet heeft Jo na een uitvaart de bedroefde familie opgezocht en getroost met de 
toen gangbare woorden: “Ik zal je man, je moeder, je kind  aan het altaar gedenken!” Tussen 
dood en verrijzenis had je altijd nog het tussen-station van het vagevuur.., om van de hel nog 
maar  niet te spreken. De biechtstoel stond nooit ver van het altaar. Urenlang zat Jo zaterdags 
in de biechtstoel om de mensen voor te bereiden op een waardige viering van het  H. Misoffer 
op zondag. Het altaar was toen nog een “altaar”, geen tafel, maar  een hoogaltaar om het H. 
Misoffer  van Jezus te vieren ter vergeving van de zonden. Op het woord “zonde” stond toen 
nog geen taboe, en “schuld, schuldbesef en boete” waren toen nog niet zulke beladen  en 
besmette begrippen als tegenwoordig in deze geseculariseerde tijd.  Aan het altaar werd het 
mysterium fidei  gevierd, in het latijn, - nooit hardop,- maar heel zachtjes gefluisterd, wat het 
mysterie van Gods aanwezigheid alleen maar vergrootte.    
 

De priester stond aan het altaar  met de rug naar het volk, als bemiddelaar tussen God en de 
gelovigen.., tussen hemel en aarde,  en in het Lof knielde de hele christenschaar neer voor het 
hoogaltaar, want “uw God woont daar!”   
Het altaar werd vooral gezien as een ontmoetingsplek, waar  hemel en aarde elkaar raakten, 
een  offerplaats, waar de overslag plaats vond van de hemelse en aardse goederen. Die van 
God en die van de mensen.  
Halverwege de zestiger jaren van de vorige eeuw, mede door toedoen van het Tweede 
Vaticaanse Concilie,  kregen priester en altaar, inclusief de verkondiging.. andere accenten. Jo 
de Maat had daar volgens zeggen geen moeite mee. “De liturgie was hem heilig!”, zo zei jij, 
Maria. De H. Mis werd meer een maaltijd van breken en delen, áán en rondóm het altaar.., met 
het gezicht  naar het volk.., in de volkstaal.., horizontaal gericht  en minder een ritueel van dank 
en aanbidding, van offer en verzoening. Transcendent gericht! 
 

Ook de verkondiging, de preek  werd  minder verticaal gericht op God, de sacramenten en het 
Heilige.., het Numineuze…, minder gericht op de grote werken van God, van Jezus,  de 
“Magnalia Dei”, zoals de apostelen met Pinksteren preekten,  maar meer horizontaal en aards-
gericht,  op wat de mensen meemaakten in hun dagelijks leven en wat er in de maatschappij 
allemaal gebeurde. Of zoals Huub Oosterhuis  het zo prachtig verwoord heeft in het lied:  “Tafel 
van één, brood om te weten, dat wij elkáár gegeven zijn.“ 
 

Jo de Maat besefte als kapelaan in Zuid Limburg, Nieuw Einde en Geleen, dat hij zondags in de 
preek niet kon voorbij gaan aan het lot, de ellende en het zware leven van de mijnwerkers en 
hun gezinnen.., en later, als aalmoezenier bij het bedrijfsapostolaat in Eindhoven, dat  er in de 
liturgie en preek ook aandacht moest zijn voor de belangen  en rechten van de arbeiders;  en 
weer later.., dat hij als zieken-pastor in Roermond in de eredienst  ook de zieken een hart onder 
de riem moest steken.  Telkens riep hij in de H. Mis de mensen op met de woorden: “Sursum 
corda”, hef uw hart omhoog.., naar boven, naar God…,  Maar…  zo moet Jo ook wel eens 
gedacht hebben, moeten wij, de kerk.., ikzelf  in de preek ons hart toch ook niet tegelijkertijd 
meer richten naar de mensen en hun noden, zoals monsieur Vincent de Paul  dat ook gedaan 
had.  “Minstens de helft van je tijd bezig zijn met de mensen in nood, de armen, de zieken, de 
eenzamen…”  zo had hij zijn jonge priesters gezegd.  
 

Dit doet me denken aan een keer, bijna 40 jaar geleden, dat ik als pastoor in Schalkhaar met de 
jongeren een “jongerenmis” moest voorbereiden. Een van de meisjes, 17 jaar, (Lilian Swartjes)  
luchtte diep teleurgesteld haar hart tegen mij: “Waarom toch altijd die oude saaie liedjes en 
preken, die gaan over God, zonde en de kerk? Ik kén God helemaal niet…, waarom gaat het 
nooit over thema’s en het leven van ons jongeren.., en liederen, die wíj mooi vinden!? Waarom 
mogen die liederen nóóit?”  Ze begon hard te huilen. Dat raakte me diep! Kerk en liturgie 
hadden haar blijkbaar niets te bieden, behalve  verdriet en ergernis. 
 
Ik heb nooit gezien dat Jo de Maat de H. Mis opdroeg, laat staan hóe hij dat deed, hoe waardig 
en hoe eerbiedig? Hoe hoog of hoe laag hield hij tijdens de consecratie de hostie en de kelk?  
En…in welke richting? Ook naar de mensen in de kerk en de zijbeuken links en 
rechts?.(Aantonen!)   
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(Tot zuster..) Maria, ik vroeg je eergisteren, voor wie Jo op de eerste plaats priester was 
geworden: voor God.. of voor de mensen?  Jij zei: “Ik denk vooral voor de mensen!”  Maar.., 
dacht ik: → 70 jaar geleden toch misschien ietsjes meer voor God. Het was toch God die je 
riep!? De tijden zijn veranderd en Jo is met de tijden meegegaan..., heeft zijn roeping als 
priester nooit opgegeven, maar wel zijn witte priesterboord afgedaan om minder afstandelijk en 
dichter bij de mensen te staan, in ruil voor een modern colbertjasje met keurige pantalon, altijd 
in de plooi, waar nooit geen smetje op mocht zitten.  
 

Jo de Maat was een man van weinig woorden, een stil water – en die hebben soms diepe 
gronden! -. Hij was beter in luisteren dan in praten. Zijn preek was altijd kort en heel bondig, 
nooit langer dan drie minuten, zo vertelde jij, zuster Maria. Nou.., dat lukt mij niet!! 
 
Na zijn emeritaat in 1991 heeft Jo nog bijna 25 jaar, tot zijn 90ste, in Huize Pollart in Roermond 
geluisterd naar de verhalen en zorgen van de ouderen. Hij zal, evenals gisteren de apostel 
Thomas bij Jezus, Evangelie Beloken Pasen, zijn aandacht, zijn vingers vaak gelegd hebben op 
hun wonden. Dat is toch het werk van een pastor, priester? Je kent de mensen pas echt als je 
ook hun wonden en littekens kent.  
 

( Evangelie: over Maria Magdalena)  
Jezus heeft heel veel steun gehad in zijn leven van Maria Magdalena. Zij was er altijd voor Hem 
en hielp Jezus bij alles.  Een geweldige en zeer gedienstige vrouw. Wat wás ze verdrietig en 
wat móest ze huilen, staand  onder het kruis van Jezus.. en een paar dagen later op 
Paasmorgen bij Zijn graf, dat leeg was. Hoe moest ze nu verder zonder Jezus?       (Tot zuster 

Maria van de Berg) Hoe moet jij nu verder, Maria,  zonder Mhr de Maat? )  
 

Maria, wat heb jij 24 jaar lang veel betekend voor Mhr de Maat!  Altijd “mhr, nooit “Jo”. Altijd “U”, 
nooit “jij”.  Wat heeft hij veel steun en plezier van jou gehad.  Toen hij de laatste tijd helemaal 
afhankelijk en hulpbehoevend werd, was jij onafscheidelijk iedere dag bij hem.. tot aan zijn 
laatste dag en uur. Vorige week maandag, 2de Paasdag, was Jo zo zwak, maar wilde toch nog 
iets zeggen. Maar hij was onverstaanbaar. “Wat is er mhr. De Maat?” vroeg je hem nog. Nee, 
het ging niet meer. Je besefte, dat Jo in het uur van zijn dood was.  
En wat deed jij toen?  Je hield heel voorzichtig zijn hoofd tussen je handen, draaide het een 
halve slag opzij en fluisterde met je hand op zijn hoofd: ”leg nu je hoofd maar neer, de 
hemelpoort gaat voor je open, de engelen wachten op je. .. “ En zo stierf Jo kort daarna vredig 
in jouw liefdevolle en zorgzame handen. En toen werd het heel stil… en leeg. Je besefte: → nu 
moet ik hem loslaten.., laten gaan.., nu mag ik hem niet langer meer aanraken en vasthouden, 
zoals Jezus bij het lege graf ook  tot Maria Magdalena zei:  → Houd Mij niet vast, raak Mij niet 
aan. Zeg aan mijn vrienden, dat Ik ben verrezen.., dat ik naar mijn God.. (Boven) moet gaan.”  
Toen pakte jij de telefoon en belde naar zijn broeders, 
die aan het eten waren:  “Jo is gaan hemelen!” 
 

Zo beginnen wij dit afscheid nu ook met de maaltijd 
van de eucharistie voor Jo, het sacrament van 
verzoening van de overledenen met God.., dat “oude 
geheim”, zei ooit priester Huub Oosterhuis, die zelf 
een dag eerder op Eerste Paasdag overleden was, 
dat oude geheim van:  
“Breken en delen, zijn wat niet kan,  
Doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.”    
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OVERPEINZINGEN BIJ MIJN VERTREK 
NAAR ETHIOPIË  
Bram Heijboer 

 
(Geschreven in Januari 1965, herwerkt en 
ingekort in Maart 2023)  
25 December 1964. Eindelijk is het dan zover. 
Telkens weer was de bootreis van Marseille 
naar Djibouti uitgesteld vanwege het slechte 
weer. In een zware storm kwam het schip de 
haven binnenvaren.  
De douane maakt geen moeilijkheden.  
Het is te koud en ieder schijnt heimwee naar huis  
te hebben op deze vroege kerstmorgen.  
De ontvangst op het schip is vriendelijk. Het is een vrachtboot met ook passagiers die een 
aantal hutten op het bovendek delen. Zij eten met de officieren. Het internationale gezelschap 
lijkt de avond van het Westen te vertegenwoordigen.  
Ik moet voor de andere gasten wel een vreemd verschijnsel zijn geweest. Een jongeman, een 
priester, te midden van deze groep oude mensen die met deze bootreis de avond van hun 
leven wat willen opluisteren, mogelijk ook om wat beter met hun verleden klaar te komen. De 
jongeman echter zit vol van de toekomst die hij voor zich ziet.  
Je doet mee op zo’n reis. Praten met de officieren. Schaken met de kapitein Een biertje drinken 
met de hofmeester. Luisteren naar de verhalen van oude dames. Aardig zijn voor de Japanse 
nachtegaal van de Zuid Afrikaanse dame 
Er is dan nog zoveel tijd over. Er is ook zoveel te overdenken. Het laatste jaar van 
voorbereiding was druk en intensief geweest. Ik hield van de studie. Ik had mijn familie en 
vrienden in Nederland en Frankrijk. Ik geloofde in de positieve ontwikkeling van onze landen. 
En toch... Bij dit vertrek overviel me onvoorzien een sterk gevoel van heimwee. Het was alsof er 
iets van me werd weggenomen met dit vertrek. Vreemd en ongekend. Weinig was ik thuis 
geweest Altijd onder andere mensen. Ik had getrokken en gereisd en zelden een gevoel van 
heimwee ervaren. En nu was die er, stil en fel. Als ik terug had gekund zonder mezelf in eigen 
ogen oneer aan te doen, zou ik in Genua terug zijn gereisd!  
Het zou absurd zijn terug te gaan. De afgelopen zestien jaren waren alle gericht geweest op het 
nu komende werk. Als kleine jongen had ik de oorlog onder zeer miserabele omstandigheden 
meegemaakt De naoorlogse periode 
werd zo mogelijk nog moeilijker. Totdat 
er een belangrijke wending in mijn 
leven kwam.  
Op de leeftijd van 13/14 jaar werd ik 
steeds meer een kwajongen. Op een 
dag liep ik tegen de lamp. Toen ik 
samen met een groepje jongens bezig 
was appels in een boomgaard te 
pikken, werden wij betrapt door de 
eigenaar. De woede van deze man en 
de daarop volgende reactie van m’n 
moeder grepen me hevig aan. Een 
vlaag van emotie overweldigde me tot 
tranens toe. In die staat stortte het 
bewustzijn van de ellende in ons 
miserabele bestaan als een lawine op me neer. Ik herinner me dat ik me toen tot God heb 
gericht met de woorden: ”Ik weet niet of U bestaat en niet wie U bent. Ik zie ellende om me 
heen en in mezelf. Daar moet toch iets aan gedaan kunnen worden. Dat wil ik doen in mijn 
leven. Daar wil ik alles voor over hebben. Als U bestaat, laat me dan zien hoe en waar.”  

1949 Zierikzee. Gezin Heijboer na de herdoop in de 
katholieke kerk in Zierikzee. (waren voorheen protestant) 
Boven: v.l.n.r. Krina, vader, moeder, Bram. Beneden: v.l.n.r.  
Wim, Karel, Jan, Cees, Cornélia 

Frankrijk 1963. Achter: v.l.n.r. Victor Groetelaars, vader Heijboer, Bram 
Heijboer, Frans Bomers, Ger van Aalst, Jan Heijboer, Henny Bomers. 
Rechts voor moeder Heijboer   
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Enige tijd later is het toen plotseling gebeurd. Onze familie was protestant. Mijn ouders wilden 
katholiek worden. Ik verzette me daartegen, zogezegd om onze voorouders niet te 
verloochenen: op school had ik immers geleerd hoe de paapsen de protestanten hadden 
vervolgd. – Op aanraden van mijn moeder en ook uit nieuwsgierigheid ging ik op zekere dag bij 
de pastoor in Zierikzee op bezoek. Er hing een grote wereldkaart in het vertrek waar hij me 
ontving. Daar bleef ik naar kijken, toen de pastoor zijn verhaal deed over de geschiedenis van 
de reformatie in Nederland. Na een half uur moet het gebeurd zijn. Ik had helemaal niet naar 
hem geluisterd. En toen was ik er plotseling van overtuigd, zomaar en zonder dat ik wist hoe en 
waarom. Ik zei eenvoudigweg tegen die pastoor: “ U hoeft niet verder te praten, ik word 
katholiek en missionaris.”  
Thuis was men blij met het eerste, verwonderd over het tweede besluit want irrationeel, 
genomen onder vreemde omstandigheden. Voor mij was het een plotseling zeker weten, heel 
duidelijk, in de kern uiterst eenvoudig. Was dit Genade? Het antwoord van God op mijn 
wanhopige vraag van enige tijd daarvoor? Zo kwam het in ieder geval bij mij over en zo heb ik 
het mijn hele leven in me meegedragen.  
Het kostte veel om het tweede besluit waar te maken. Het leidde tot een gespannen relatie met 
een mens die me zeer dierbaar was. Hij was toen juist vrij gekomen. Ik was de oudste van 
zeven kinderen en hij rekende op me. – Omdat mijn eerste jaar op de Mulo in Zierikzee op een 
fiasco was uitgelopen, nam hij me mee naar de Maurits mijn in Geleen en zette me op de 
mijnschool. Ik bleef daar bijna twee jaar.  
Ik paste niet in de groep op de mijnschool en werd het voorwerp van veel spot en pesterijen, 
omdat men waarschijnlijk aanvoelde dat ik innerlijk niet bij de groep paste ondanks het feit dat ik 
uitblonk in alle activiteiten. Deze situatie was in feite een herhaling van ‘het nog veel sterker 
uitgestoten te zijn’ gedurende mijn kinderjaren. Wat mijn vader toen eerlijk als een oplossing 
voor de paupers op het platteland van Zeeland nastreefde en waarvoor hij later vier jaar lang 
werd gestraft, werd met name voor zijn oudste kinderen een bron van ellende.  
Samen wonend op een klein kamertje in het gezellenhuis in Lindenheuvel tussen alleen maar 
grote mannen, had ik aanvankelijk een goede verstandhouding met mijn vader. Op de dag dat 
ik een brief aan moeder schreef waarin ik vasthield aan mijn besluit om priester te worden, 
begon de eigenlijke spanning met hem. Zoals gebruikelijk in onze familie, las vader de brief. Hij 
vroeg me wat ik bedoelde en ik gaf hem de gevraagde uitleg. Sindsdien weigerde vader over dit 
onderwerp te praten, hetgeen gedurende de maanden dat wij op dat kleine kamertje woonden, 
bijzonder zwaar was. 
  
In september 1949 betrok het hele gezin een nieuw huis dat vader had gehuurd in Sanderbout 
bij Sittard. Daar hielp ik vader zijn tuin te ontwikkelen na afloop van zijn werk op de mijn.  Ik 
werkte veel te hard en meer dan hij van mij kon verwachten. Bij het spitten nam ik evenveel en 
even grote scheppen als hij. Wij werkten in stilte. Nooit kwam ik terug op mijn besluit priester te 
worden.  
Na anderhalf jaar gaf vader zijn toestemming met de woorden: ”Doe wat je wilt, maar op mij 
hoef je niet te rekenen.” (Moeder in “Wie zijn we”: “In april 1950, na de geboorte van Antoine, 
zei vader tegen mij: ‘Bram moest toch maar gaan, maar ik kan echt niets voor hem doen’ en dat 
was echt zo”.) Ik ging naar Wernhoutsburg en zocht dertien jaar lang naar de synthese tussen 
mijn liefde voor mijn vader en trouw aan mijn ideaal. Gedurende de jaren dat ik thuis kwam voor 
de grote vakanties in Frankrijk, nam ik geen dag voor mezelf. Ik wilde bewijzen dat ik al het 
mogelijke voor vader wilde doen (en natuurlijk ook uit solidariteit met het hele gezin).  
 

Gedurende deze hele periode was ik me bewust van het probleem dat ik betekende voor mijn 
vader. Hij heeft veel afgezien ter wille van mij. Toch wilde ik juist doen waarin hij zelf niet was 
geslaagd. Eenmaal in Wernhoutsburg en daarna, dwong ik mezelf hard te studeren om later 
bekwaam, efficiënt en op harmonieuze wijze voor arme mensen te kunnen werken. Hetzelfde 
sociale probleem dat hem had geïnspireerd, hield me in zijn ban en ik was ervan overtuigd in 
het priesterschap op de juiste weg te zijn. Het werken voor de armen, was voor mij een ideaal 
dat zwaarder woog dan het particuliere goed van de familie...  
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Tot slot nog een welsprekende anekdote. Mijn ouders besloten naar Frankrijk te emigreren toen 
ik in Wernhoutsburg in de tweede klas zat. In het gezin had alleen ik wat Frans geleerd! Vader 
verzette zich heftig toen moeder suggereerde dat ik mogelijk permissie zou kunnen krijgen om 
mijn studie voor korte tijd te onderbreken. Voor hem mocht mijn ontwikkeling niet in gevaar 
worden gebracht. Maar moeder hield vol en benaderde Mr. Burm, de overste in Wernhoutsburg, 
om hem permissie te vragen mij toe te staan voor een half jaar mee naar Frankrijk te gaan. Zij 
verkreeg de gevraagde permissie op voorwaarde dat ik dagelijks enige tijd zou studeren om met 
name mijn Latijns en Grieks bij te houden. En om in September over te kunnen gaan, zou ik met 
succes een examen moeten afleggen. Wij waren toen in Maart. In September ging ik over.  
Mijn half jaar op de boerderij in Frankrijk werd een verrijking die veel heeft bijgedragen aan mijn 
vorming. Maar dat is een ander verhaal...  
Bram 
 
 

HET MUTIN-ORGEL VAN PANNINGEN IS ECHT UNIEK IN NEDERLAND!  
Ton van den Hout 
(oud-voorzitter orgelkring P&M) 
 

Als voorzitter van de Orgelkring Peel en Maas krijg je regelmatig de vraag 
gesteld of het Mutin-orgel van Panningen werkelijk zo uniek is in Nederland 
als de Orgelkring Peel en Maas beweert. Is de steun van internationaal 
bekende organisten die de klanken van dit Mutin-orgel roemen, daarvoor 
voldoende. 
 

Ofwel, is het orgel ook om andere redenen dan de klank uniek in Nederland?  Door een 
zorgvuldige vergelijking met andere Mutin-orgels in Nederland is een antwoord op deze vraag 
mogelijk te geven. 
 

Onlangs werd in de Nieuwsbrief van de stichting tot behoud 
van het Nederlandse orgel  (voorjaar 2023 ) aandacht 
besteed aan het Mutin-orgel in Hilversum.  De stichting steunt 
de restauratie met 2500 euro.  
En zeer recent werd in het aprilnummer van het blad De 
Orgelvriend  aandacht besteed aan de “Franse Orgels in 
Nederland” (no.3, pp 26-30). Daarin werden door de auteur 
Vincent Hillebrand (die afgelopen jaar een podcast in het leven riep over de mooiste orgels per 
provincie, waaronder het orgel van Panningen) 21 Franse orgels in Nederland aanwezig 
genoemd. Daarvan waren 6 van Cavaillé-Coll, van 6 van diens opvolgers waren er 4 van Mutin 
en 2 van Convers terwijl  er  4 waren van hun belangrijkste concurrent, Merklin. De andere 
waren van diverse andere bouwers.  Volgens Hildebrand waren er 3 van die 4 vrijwel authentiek 
“waarvan er nog slechts één op de oorspronkelijke locatie staat”.  En jawel:  “Het enige 
instrument van Mutin dat nog op zijn originele locatie staat én in authentieke staat verkeert, 
staat in het Missiehuis St. Jozef te Panningen” (p.26).  
 

Wat bedoelt hij nu met authentiek en waarom geldt dat bij uitstek voor het Mutin-orgel in 
Panningen? Hillebrand hanteert daarvoor in zijn artikel drie criteria.   
 

Is de opdrachtgever van Nederlandse bodem? 
Van de 4 Mutin-orgels waren er twee oorspronkelijk bedoeld voor Franse salons  (Wassenaar 
(1905) en Hilversum, 1910) en van het orgel in Oosterhout is gezien het jaar van de plaatsing 
(1914) de veronderstelling dat  het in oorsprong ook een andere bestemming had dan de kapel 
van de Benedictinessen. Alleen het orgel van Panningen is gebouwd in opdracht van een 
Nederlandse instantie.   
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Staat het nog op de oorspronkelijke plaats? 
Hieruit is al duidelijk dat de orgels van Hilversum, Wassenaar en Oosterhout minstens 
meerdere opeenvolgende standplaatsen. Zo kreeg het orgel van Wassenaar na de bouw in 
1905 voor een Franse salon en een verhuizing in 1936 naar de kapel van de Ursulinen, zijn 
(voorlopige) eindbestemming in 1996 in de dorpskerk van Wassenaar.  
Alleen van het Mutin-orgel van Panningen staat via een uitgebreide bewaarde correspondentie 
tussen Mutin “himself” en de toenmalig Overste van het Missiehuis,  vast,  dat het tot in alle 
onderdelen in 1912 speciaal is vervaardigd voor de (akoestiek van de) kapel; het staat er nog 
steeds en laat o.a. via orgelconcerten zijn stem horen. Het werd daar  overigens niet zonder 
problemen opgebouwd door de  Franse orgelbouwers (het plafond van de kapel was lager dan 
op de bouwtekening was vermeld). 
 

Is het nog in de originele staat ? 
Van groter orgelbelang voor de authenticiteit, is dit 
derde criterium: zijn deze orgels qua mechaniek 
en registers, nog onberoerd in de originele staat.  
Het orgel van Wassenaar lijkt nog in een vrijwel 
originele staat ondanks vele verhuizingen. 
De orgels van Oosterhout en Hilversum zijn in de 
loop van de tijd ingrijpend gewijzigd. Het orgel van 
Oosterhout is na 1914 diverse malen behoorlijk 
verbouwd (sic!) en het Hilversumse orgel is door 
verhuizingen van de ene kerk naar de andere regelmatig aangepast. Bij de laatste verplaatsing 
in 2000 naar de St. Josefparochie in Hilversum werden door de firma Adema-Schreurs zo goed 
mogelijk alle modificaties uit het verleden ongedaan gemaakt. 
Blijft over het Mutin orgel in Panningen. Het werd in 1912 gebouwd door 
Mutin,  niet als salonorgel maar als een “Grand Orgue” in opdracht van de 
Heren Lazaristen speciaal voor hun kapel. Niet zo vreemd als men 
bedenkt dat Mutin een zeer hechte band had met deze Congregatie en 
het voor een vriendenprijsje van 10.000 franc wilde bouwen.  Het orgel 
heeft 12 registers, 2 manualen en zelfstandig pedaal. Alle 12 stemmen 
zijn nog volledig origineel evenals het mechaniek. Het is, mede dank zij 
de geslotenheid van het klooster,  meer dan 100 jaar perfect bewaard 
gebleven en behoort met de status van rijksmonument (1994) tot het 
culturele erfgoed van de Gemeente Peel en Maas. Voor Panningen een 
eer en verantwoordelijkheid. 
 

Conclusie: het orgel in het Missiehuis van Panningen beantwoordt als 
enige volledig aan de gestelde specifieke criteria en maakt daarmee met 
recht aanspraak op de titel van uniek Mutin-orgel in Nederland.  
 
 

JAN PUBBEN, ZOON VAN VINCENT DE PAUL 
Inleiding 

 Padre Antônio de Assis da Silva,  Visitator van de Provincie van Fortaleza van de Congregatie 
van de Missie, vroeg me iets te schrijven over het missieleven van padre João Pubben, CM, (16 januari 
1939 tot 16 april 2022), die zich in de jaren 1965 tot en met 2013 gewijd heeft aan het pastorale werk 
onder de bevolking van Fortaleza en Recife. Met z’n vieren hebben we de verschillende fasen van zijn 
leven beschreven. Zijn vriend Giel Absil kijkt terug naar de jaren van Jan in Nederland. Zijn vriend Gerrit 
Frencken beschrijft enige facetten van de wegen die Jan bewandelde in de Congregatie der Missie, 
zowel in Brazilië als in Nederland. Adriana Morais, pastoraal werkster in de Comunidade van Dois Unidos 
in Recife, vertelt over zijn werk in die gemeenschap. Tot slot toont zijn medewerkster en vriendin zuster 
Maria Vanda Araújo aan hoe er een nauwe band ontstond van Jan met Dom Helder Camara. 



27 
 

 Het tijdschrift van de Lazaristen van de Provincie van Fortaleza publiceerde de teksten in de 
uitgave van maart 2023. Hieronder volgt de vertaling in het Nederlands. 
 
DEEL 1 
 

PADRE JAN PUBBEN, OP WEG NAAR BRAZILIË   Fortaleza, Giel Absil 

 

 De schrijver van deze regels had het voorrecht Jan te kennen vanaf de eerste jaren van zijn leven, 
vanaf de kleuter- en lagere school. 
 Jan werd geboren op 16 januari 1939 in Helden, in de schaduw van de Sint-Lambertuskerk, waar 
zijn vader kleermaker was en de functie van koster had, een opdracht die zijn familie al meer dan 200 
jaar in de plaatselijke kerk vervulde. Jan vond het prachtig dit te vermelden. Terecht, want het is niet zo 
gebruikelijk dat een en dezelfde familie twee eeuwen lang de functie van koster vervult.  

  
Eucharistieviering, kort na zijn 
priesterwijding, in de kapel van de Dochters 
der Liefde in Panningen, samen met zijn oom 
Mhr. Pierre Hermans die in de Prelatuur van 
Cametá (Brasil) werkte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort na de Tweede Wereldoorlog ging Jan naar de lagere school, waar een oom van hem het strenge 
hoofd was. In september 1951 begon hij zijn middelbare schoolopleiding aan het seminarie van de 
HeenLazaristen, ofwel de Congregatie van de Missie. Hij trad in op 21 september 1958 in de Congregatie 
om zijn noviciaat te volgen en filosofie en theologie te studeren. Op 19 maart 1965 werd hij tot priester 
gewijd en droeg hij zijn eerste Mis op in de kerk van de parochie waar hij geboren was.  
 De jeugdjaren van Jan speelden zich af in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Het was een 
periode van wederopbouw, van gezamenlijke inspanning van de regio, het land en de hele wereld om de 
gevolgen van de oorlog te overwinnen en er weer bovenop te komen. Het was ook een periode die werd 
gekenmerkt door een diepe traditionele en katholieke religiositeit. Dat geldt zeker voor het katholieke 
zuiden van Nederland, meer dan voor de protestantse gebieden. Zo werd Jan geboren in een zeer 
gelovig gezin, waar zijn vader een voorbeeld was van authentieke toewijding aan werk en gebed, waar 
hij trots op was. Jan bezocht twee missen op zondag, bad elke dag de rozenkrans, was "koorknaap" bij 
de dagelijkse missen, nam deel aan regionale bedevaarten, las de dagelijkse kalender gewijd aan Sint 
Gerardus, ging naar de huizen van familieleden en vrienden om "de mis te spelen". Cultureel gezien was 
het een gesloten gemeenschap. In die sfeer ontsprong in Jan een roeping, oftewel een missie, met als 
inspirerende voorbeelden zijn oom Mhr. Pierre Hermans en zijn neven Jan en Wim Hermans, alle drie 
Lazaristen die werkzaam waren in de missie van Brazilië. De verhalen van dit trio over de missies en het 
pastorale werk waren voor Jan een voortdurende bron van inspiratie en motivatie. 
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jan na zijn priesterwijding (19-03-1965) in een 
handgeschreven brief aan zijn overste vroeg om in de missie van Brazilië onder de meest behoeftigen te 
mogen werken. In september 1965 reisde hij per schip vanuit Antwerpen naar Cabadelo, de haven van 
de stad João Pessoa in de staat Paraíba. Het eerste jaar werkte hij op de toenmalige “Apostolische 
School São Vicente”, waar hij de functies had van econoom en surveillant. Daarna werkte hij in de kerk 
“Nossa Senhora dos Remédios” in Fortaleza, waar hij met name actief was in de wijk “Campo do Pio”, 
vanuit een kleine kapel gewijd aan São José Operário. In september 1968 koos hij ervoor om te gaan 
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samenwerken met Dom Helder Camara, aarstbisschop van Olinda en Recife. Samen met zuster Priscila 
Bezerra Dantas, wijdde hij zich met hart en ziel aan de bevolking van de arme wijk Dois Unidos, waar hij 
bleef tot zijn definitieve terugkeer naar Nederland, in 2013. 
                                                
JAN PUBBEN, ZOON VAN SINT VINCENT, LIEFHEBBER VAN HET VOLK  

Fortaleza, Geraldo Frencken 
 

 In die tijd stuurde de Provincie Fortaleza de pas aangekomen priesters uit Nederland naar het 
Missiehuis "São José", in Fortaleza, om te wennen aan hun nieuwe land, om alvast enige 
werkzaamheden te verrichten en vooral om te beginnen met het leren van de Portugese taal. Met Jan 
was het niet anders. Maar hij had minder geluk: meteen in het begin werd hij getroffen door de zeer 
besmettelijke Hepatitis B, waardoor hij drie maanden in de ziekenkamer van het Missiehuis werd 
geïsoleerd. Zoals hierboven vermeld, verbleef hij korte tijd in het seminarie van Antônio Bezerra en deed 
hij kort daarna pastoraal werk in de gemeenschap van "Campo do Pio", een gebied dat behoort tot de 

parochie van Nossa Senhora dos Remédios.  
 
 
 
Viering in de kapel van het Seminarie van 
São Vicente - Antônio Bezerra 
  

Op uitnodiging van Dom Helder Camara 
vertrekt Jan op 14 september 1969 naar de 
gemeenschap van Dois Unidos, een armoedige 
wijk in Recife. Samen met zuster Priscila Bezerra 
Dantas zette hij zich in voor de mensen van deze 
volkswijk, totdat zijn fysieke kracht hem zodanig 

beperkte dat hij speciale zorg nodig had. In april 2013 keerde hij terug naar Nederland en ging hij wonen 
in het Missiehuis "Sint Jozef" in Panningen,  het huis waar vroeger het grootseminarie voor de 
toekomstige priesters van de Nederlandse Provincie was. Hij verrichtte waardevolle diensten bij het 
onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse Provincie en naar alle missiewerken in de hele 
wereld die vanaf de oprichting van deze provincie door meer dan vijfhonderd paters en broeders 
Lazaristen verricht werden als leden van de Congregatie van de Missie. Jan ontving tedere liefdevolle 
zorg tot bij op 16 april 2022 in de paasnacht door de Verrezene werd geroepen tot zijn eigen 
Opstanding.  
  

Ik wil met een paar woorden de Lazarist Jan Pubben karakteriseren.  
Hij was een man van bezinning en gebed; een sober en zeer eenvoudig leven leidend; ononderbroken in 
touw voor mensen die in nood verkeren, tijd nemend om naar de ander te luisteren; zachtmoedig, 

vreugdevol, menselijk en humaniserend. 
 
 
Apipucos met de seminaristen en de 
paters Zeca, João, André Rombouts, 
Dom Helder, Aloísio Costa Pereira en 
Adriano van den Berg. 
 
 Als man van bezinning, gebed en 
toewijding aan de mensen volgde hij het 
voorbeeld van Vincentius en Dom Helder, 
zijn hele leven als priester bestedend aan 
zijn dagelijkse bezinning, 's ochtends vroeg. 
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Zijn woning, die hij deelde met zuster Priscila, was bescheiden, klein en onopvallend, maar altijd met de 
deuren open om mensen te ontvangen om naar hen te luisteren. Jan luisterde graag naar anderen, 
probeerde hen te begrijpen en te helpen, stak zijn hand uit en probeerde hen altijd bewust te maken dat 
de oplossing van ieders levensproblemen in de persoon zelf ligt. Ik merk op dat zijn kunst van luisteren 
niet betekent dat Jan niet graag praatte: hij was een uitstekend spreker!!! Tenslotte herinner ik mij Jan 
als open en zeer hartelijk in zijn relatie met anderen en met de omgeving waarin hij leefde. Toen hij, al 
ziek, in het Missiehuis in Panningen aankwam, zei de toenmalige Visitator, Victor Groetelaars, tegen mij: 
"In de persoon van Jan is de zon in dit huis gekomen!". Jan nam altijd de tijd om naar de ander te 
luisteren. In feite hield hij contact met iedereen, zonder uitzondering, door hen in hun kamers te 
bezoeken en urenlang naar hen te luisteren en met hen te praten.  
 Vanwege Jan’s toewijding aan de bevolking van Recife en aan Dom Helder Camara (zoals we 
hieronder kunnen lezen), ontving hij de titel "Burger van de gemeente Recife" op 13 november 2003, en 
"Burger van de staat Pernambuco" op 4 oktober 2007.  
 De wegen die Jan koos en zijn zienswijze werden niet altijd begrepen door Kerk en Congregatie, 
maar hij volgde zijn ingeslagen weg, trouw aan de gouden regel van Vincentius: “De armen zijn onze 
meesters!”. Van het volk ontving Jan de titel van "Burger van het goede, vriend van allen, dienaar van de 
armen"! 
 

 

ERVARINGEN VAN EEN BEDEVAART NAAR LOURDES  

Rafael Isharianto c.m. 
 

Vanaf 14 t/m 20 mei 2023 was ik samen met een groep van 50 personen op bedevaart naar Lourdes.  

De groep die ik begeleidde bestond uit pelgrims uit vijf landen, nl: Indonesië, Duitsland, Verenigde Staten,  

Canada en Suriname. Lourdes werd de bestemming van deze bedevaart omdat de pelgrims in de maand mei 

de Heilige Maagd Maria wilden eren in deze bekende plaats in het zuiden van Frankrijk. Behalve deze 

reden waren er ook andere redenen, namelijk om stil te staan bij de deugd van de heilige Bernadette 

Soubirous en om de Hemelvaart van de Heer te vieren in de Internationale Eucharistieviering. Kortom, deze 

bedevaart was een moment van geestelijke oefening.  

 Persoonlijk was ik al sinds 2000 naar Lourdes gekomen, beide alleen of met verschillende groepen. 

Maar de laatste bedevaart was voor mij uitzonderlijk. Dat kwam omdat we rustig konden deelnemen aan 

de meeste belangrijke vieringen, zoals de kaarsenprocessies, de aanbidding van het Heilig Sacrament samen 

met de zieken, de eucharistieviering, het bidden in de grot en de kruisweg. Wat mijzelf betreft, ik had tijd 

voor persoonlijke overwegingen en gebeden die ik het meest nodig had. Ik nam de tijd om te mediteren en 

te bidden voor mijn persoonlijke intenties.  

Tijdens de internationale eucharistieviering werd ik geraakt door de prachtige homilie van de 

hoofdcelebrant, Mgr. Jean-Marc Aveline. Hij ging onder andere in op de relevantie van Galilea voor ieder 

van ons vandaag. Galilea was een provincie waar Jezus leefde en werkte. Deze streek was in feite geen 

nobele plaats in de ogen van het vrome Joodse volk. Nathanaël vroeg, “Kan er iets goeds voortkomen uit 

Galilea?” Maar God verwart graag wat sterk is met wat zwak is. Dit is te zien in het leven van Bernadette. 

Zij was een meisje dat leed aan ziekte. Bovendien was ze arm, ongeletterd en onwetend, zelfs op religieus 

gebied. Haar familie stond aan de onderkant van de samenleving. Haar vader werd beschuldigd van 

misdaden vanwege zijn armoede. Samen met haar familie moest Bernadette leven in een voormalige 

gevangenis. Daarom konden mensen zich afvragen, “Kan er iets goeds komen uit de gevangenis van 

Lourdes?” Blijkbaar maakt God ons altijd wakker door de armen en de zieken op de eerste rij te zetten vóór 

de rijken en de machtigen. En vandaag zien we het contrast tussen de armoede van Bernadette en de 

universaliteit van haar boodschap. Mensen uit de hele wereld komen naar Lourdes vanwege de boodschap 

van de nederige boodschapper. Uit het leven van de heilige Bernadette kunnen we opmaken dat God altijd 

zijn liefde aanbiedt aan alle mensen, vooral aan hen van wie het leven niets goeds lijkt te brengen. 

In mijn meditatie heb ik nagedacht over de vraag van de Heer om terug te gaan naar Galilea, wat 

voor mij betekent: een plaats waar ik woon en werk. Het kan ook mijn wortel betekenen, mijn familie en 

mijn communiteit. Het is de plaats waar de Heer luistert en tot mij spreekt. Galilea is een plaats waar hij 

mij roept voor een missie. Deze plaats is niet volmaakt, want elke familie of communiteit heeft zijn rimpels. 
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Maar op deze plaats zegt de Heer tegen mij, “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 

wereld”. Door dit te zeggen belooft de Heer nieuw leven te brengen in mij en in ieder van mijn familie en 

van mijn communiteit. En dat is precies wat me herboren maakt in Lourdes. 

 
  MEDEDELINGEN   

 
AFSCHEID MARGRIET EN LUCIE 
 

De heren namen afscheid van de koks Margriet en Lucie die beiden 
jarenlang met hart en ziel warme maaltijden bereidden voor de heren.  
Wij wensen hun een mooie toekomst. 
 
 
 
 
THE HISTORY OF THE CONGREGATION OF THE MISSION IN 
CHINA 1699-1950 
 

Op 1 mei ontving de communiteit van de Vincentianen 
(Lazaristen) in Panningen 18 exemplaren van het boek 
‘The History of the Congregation of the Mission in China 

1699-1950’ uit handen van Fr. Mark Pranaitis, Executive Director of Vincentian 
International Mission Services. Het waardevolle boek werd vertaald door 
confrater Henk de Cuijper. 

Fr. Mark Pranaitis bedankte de lazaristen met 
de woorden: “Het geschenk van Nederland 
aan de Chinese bevolking is op zijn zachtst 
gezegd indrukwekkend. Mogen al die 
inspanningen vruchten blijven afwerpen in de 
harten van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
van de mensen die onze medebroeders hebben gediend”. 

 
 

 

 

Lucie, overste Rafael, Margriet 

V.l.n.r. Wiel Bellemakers, Mark Pranaitis, 
Henk de Cuijper  
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   UITSTAPJE HEREN.  
 

Vrijdag 21 mei gingen de bewoners van het missiehuis een dagje uit.  

In het Missiehuis werd de hele dag geboord om gaten te maken voor de ophanging van de 

screens (zonwering).  

Om 10.30 uur werden de heren gastvrij ontvangen in het 

gemeenschapshuis van Panningen, waar ze konden genieten 

van een prachtige show van magisch entertainer Brandon 

Smeets met zijn goocheltrucs.  

Hierna werd een heerlijke brunch geserveerd.  

Het middagprogramma werd 

verzorgd door “De 

Troubadours” van 

Keizersbosch, die met hun 

liedjes veel herinneringen 

oproepen bij menigeen in de 

zaal. Onder het genot van koffie en vlaai werd er goed mee 

gezongen. Om 16.30 uur keerden we tevreden terug naar 

het Missiehuis. 

 
OVERLEDEN 
Maart  
Thea Vocking, zus van confrater †Ton Vocking 
April 
Mevr. Geraets, bewoonster van Zorgcentrum Vincent Depaul 
Mevr. Hermans-Kroon, bewoonster van Zorgcentrum Vincent Depaul 
Mei 
Dhr. Jan Pouls, bewoner van het Zorgcentrum Vincent Depaul 
Dhr. Harry Goossens, schoonbroer van confrater Jan van Aert 

 
PRIESTERWIJDINGEN VAN DE CONGREGATIE DER MISSIE WERELDWIJD 
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OVERLEDENEN VAN DE CONGREGATIE DER MISSIE WERELDWIJD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailadres voor de Kleine Co: secretariaat@lazaristen.com  

Panningen, Juni 2023.  

Uitgebreide informatie over de Nederlandse Lazaristen en hun ‘Lines of Action’ 

kunt u vinden op www.lazaristen.com en www.vincentianmovement.nl 
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