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 PRESENTATIE RELIGIEUS ERFGOED 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Joost van Hest, kunsthistoricus, werkzaam voor Museum Catharijneconvent, geeft in de namiddag 
van 18 maart een PowerPointpresentatie Religieus Erfgoed in de recreatiezaal. Hij omschrijft 

uitvoerig de objecten en vertelt over het belang van het behouden van religieus erfgoed. Welke 
selectie maak je, wat bewaar je wel of niet voor de toekomst en wat wordt toegevoegd aan de 
kerncollectie. Alle objecten zijn samengebracht in een catalogus met een uitgebreid advies en 

omschrijving. Het was voor ons een leerzame en interessante uiteenzetting. 
 
 

 
 

 
 

 

Vergulde koperen 
reliekmonstrans met 
een reliek van St. 
Vincentius. 
Datering: 1875-1900  

Joost van Hest (staand bij het presentatiescherm) in de 
recreatiezaal   

Joost van Hest in gesprek met generaal assistent 
Gregg Bañaga 

Zilveren kelk in 
neogotische trant 
met heiligenfiguren 
in emaille-cloisonné  
uit 1875-1900 

Habijtpoppen van drie 
Lazaristenpriesters. In het 
midden de lazarist uit het 
verleden, rechts uit de 
jaren 1950-1960, links uit 
de jaren 1960-1970   

Zelfportret van 
China 
missionaris  
Louis Schmid 
Datering: 1950  

Zinken beeld van 
Vincentius en Louise 
de Marillac in 
ordekleding in de 
zorg voor kinderen. 
Datering: 1875-1900 
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19 MAART 2024 - OVERWEGING B.G.V. HET DIAMANTEN PRIESTERFEEST 
DOOR FRANS BOMERS 

 
  De kleine Samuel werd geroepen bij zijn naam, midden in de nacht. Hij wist niet wíe hem riep     

en waarvóór hij geroepen werd. Maar na 3 x roepen, - het ging niet vanzelf! -  begreep hij, dat het   
God was, die hem riep en hij  antwoordde: Hier ben ik, Heer.. 

 
Stelling:   Iedere roeping stuit vroeg of laat  op verzet, op weerstand. Het antwoord gaat niet altijd 
vanzelf. Denk aan Jezusô bekoringen in de woestijn. Het zijn evengoed de bekoringen van mensen 
met een roeping tot het priesterschap en het religieuze leven. Iemand noemde die bekoringen ooit 
de 3 môs: Macht, Materie, Minne. Zet die eens af tegen de drie geloften van gehoorzaamheid, 
armoede en zuiverheid. Wat krijg je dan?  
 
-De M van Macht  om te  
overheersen, de bekoring tot 
autonomie, tot zelfbestuur en 
inrichting van je eigen leven.., 
van de touwtjes zelf in handen 
houden.  Zet dat eens af tegen 
de gelofte van gehoorzaamheid, 
doen wat de overste en anderen 
van je vragen. Dat betekent 
concreet:  niet: gediend willen 
worden, maar zélf dienaar van 
anderen  zijn,  onderdanig.  Jij 
bent er voor de ander, niet 
andersom.  
 
-De M van Materie, om  geld en goed te hebben, de hebzucht, om op te potten,  veel meer dan je 
vaak  nodig hebt. Om te leven in overvloed en welstand..  Zet dat eens af tegen onze gelofte van 
armoede: Ą sober leven, tevreden zijn met  ú 125.-  euro zakgeld in de maand. Alle geld wat je 
verdient afgeven aan de overste. Dat  stimuleert je commitment aan het pastoraat niet! 
 
-De M van Minne, van de liefde en van het hebben van een geliefde partner, met wie je alle intimiteit 
kunt delen.  Ieder mens wil beminnen en bemind worden. Zet dat eens af tegen de gelofte van 
zuiverheid; afzien van alle intimiteit in het leven om ten volle toegewijd te zijn aan de dienst van God 
en de dienst aan de armen.  
Die bekoringen waar Jezus mee geconfronteerd werd, die zaten, zitten, ook in ons, priesters en 
religieuzen.. we zijn allemaal maar mensen, met dezelfde menselijke verlangens en hartstochten.  

 
Vandaag, precies 60 jaar geleden, werden hier in de kapel elf jonge mannen geroepen bij hun 
naam en ze antwoordden telkens één voor één met: Adsum: Hier ben ik!  Wie waren die elf 
geroepenen?  Zie foto op de achterkant van boekje. Ą Bram Heijboer, Bertus Post, Hennie 
Bomers, Harry Maessen, Linus Roelofs, Jan van Broekhoven, Frits Peeters,  Frans Bomers,           
Theo van Ruijven, Leo Mouës, Harry Willemsen 

  Wisten zij, wij, wie hen geroepen had: Ą was dat God Zelf? Of waren dat de zieken? éde 
heidenené, de hongerigen..?  de analfabeten..?  Waren dat de armen in Afrika of waar ook?  
Onze zending was: Ą aan armen het evangelie:  Ą evangelizare pauperibus.  ñArmen heb je 
altijd bij jeò, zei Jezus, waar ook ter wereld. En H Vincentius, onze stichter bleef de priesters en 
zusters aansporen:  Ą Vergeet niet, de armen, dat zijn uw meesters, meer dan uw overste en/of 
bisschop! ! Uw werk ligt op straat. Kijk goed rondé en help!  

 
  Ik ga de elf geroepenen van toen allemaal even na.  Ook de zeven  die reeds zijn overleden.  
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 Bram Heijboer: En zo, Bram,  ging jij in al je enthousiasme naar Ethiopië.   
Je zag daar ergens in   een grote vallei, Anger Gutin, de armoede  van al die 
kleine boeren. Daar werd toen jóuw roeping heel concreet. God en de arme 
boeren vroegen je om daar een groot landbouwproject op te zetten. Enkele 
broers van je  kwamen je helpen. Totdat de communisten kwamen, jouw grote 
project confiskeerden en jij en die arme boeren het nakijken hadden.  Je gaf 
het niet op. Je bent een taaie. Telkens zag je overal weer andere noden. Je 
was en bent nog steeds een man met een grote visie. Je bent 
ontwikkelingswerker pur sang. Twintig jaar geleden stond je vóórop toen daar die enorme Tsunami 
over Zuid-Oost Azië raasde. Bram je hebt je altijd geroepen gevoeld door God en de noden van de 
armen.. en Je wás er altijd. Ook vandaag weer vanuit het verre Indonesië- Sumatra, Banda Atjeh. 
Je roeping is na 60 jaar nog springlevend! Fantastisch en zeer bedankt namens de armen!  

 
En dan Bertus Post,  misschien wel de bescheidenste van de elf. Hij werkte 
het liefst alleen. De meeste energie en liefde heeft hij in de catechese aan 
kinderen gestoken, vooral in Twente en Salland.  Vele katechese-projecten 
voor doopsel, Eerste H. Communie en Vormsel zijn van zijn hand. Na zijn 
pensioen  werd hij geestelijk verzorger in Zorgcentrum Stevenskamp in 
Heeten bij Raalte. Bij zijn uitvaart werd hij geprezen om zijn toewijding aan de 
ouderen! Hij ruste in vrede! 
 

En dan mijn broer Hennie Bomers, opgeleid voor de wetenschap, filosofie 
geven op het groot seminarie in Nederland, maar na sluiting van de seminaries 
hier werd hij met Jaap Zwarthoed benoemd voor de priesteropleiding in 
Ethiopië. Dat deed hij graag, - en vermoedelijk ook heel goed! Want.. hij werd 
tot provinciaal Overste van de Lazaristen in Ethiopië benoemd.., totdat hij in 
1978 door Paus Paulus VI tot bisschop werd benoemd. Het waren politiek 
gezien  in Ethiopië zeer onrustige jaren na de val van keizer Haile Selassie. 
Vele missionarissen werden van hun werk verdreven. Verkondiging van het 
evangelie was geen vrije aangelegenheid meer.  Juist in die tijd kwam de strijdbare geest in 
Hennie naar boven. Dat bracht hem meerdere keren in problemen met de overheid. Wij, onze 
familie,  en ook de confraters hielden ons hart vast: òHennie, wees toch voorzichtig in wat je 
allemaal doet en zegtò, zo waarschuwden we hem. Dat hielp weinig. Hij koos als bisschopswapen 
de woorden van de al even strijdbare St Paulus:  ñHet woord van God laat zich niet in boeien 
slaan!ò   
Vijf jaar later werd hij tot bisschop van Haarlem benoemd. Daar wonen weinig communisten, maar, 
zo moest hij ervaren, niet alle christenen waren vrienden van de bisschoppen en de kerk.., en niet 
alle gedoopten waren trouwe kerkgangers meer.  Ook hier weigerde Hennie soms zijn mond te 
houden, als hij meende dat het ware en traditionele geloofsgoed  van de kerk met de voeten werd 
getreden. Hennie was met hart en ziel een zielenherder en was soms een beetje jaloers op mij als 
dorpspastoor, waar  minder oppositie was en een pastoor nog wat te zeggen had. Twintig jaar is 
hij bisschop geweest, hij spaarde zijn krachten niet.  Zijn roeping was nog springlevend, maar zijn 
hart begaf het, midden onder het werk. Pas 62 jaar oud. Hennie ruste in vrede! 
 

En dan Harrie Maessen,  zes weken geleden overleden. Toen ik hem een half 
jaar geleden vroeg of hij wilde meewerken aan de voorbereiding van ons 
zestigjarig priesterfeest, klonken zijn woorden niet enthousiast. Hij zei tegen Leo 
en mij: ñDoe maar wat je wilt, ik vind alles goed.ò Harry heeft zich altijd geroepen 
gevoeld. Voor Sint Jozef had hij een grote bewondering. Twee boeken heeft hij 
over St Jozef geschreven met prachtige fotoôs en teksten. Harry was een ñDoe-
het-zelverò. Voor ijver haalt hij de hoogste punten op zijn levensrapport. En met 
zijn twee rechtse handen pakte hij in Indonesië alles aan.  Zo bouwde hij een 

grote kerk en later een grote school in Soerabaia. Helaas..,  zijn slechte gezondheid bracht hem 
na twintig jaar weer terug in Nederland, waar hij, ondanks zijn grote inzet als pastoor, niet altijd 
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goed begrepen werd. Hij ruste in vrede. 
 

En dan Linus Roelofs. Linus was de rustigste en minst opvallende in onze klas. 
Hij hield van harmonie, nuchterheid en  relativering. ñGebruik toch  je gezond 
verstand!ò kon hij dan na een domme uitspraak van iemand zeggen.  Bijna 50 
jaar was hij als missionaris actief in Brazilië, vele jaren in de parochie, met 
daarnaast vaak ook nog de functie van econoom. Hij  beheerde het geld van de 
missie zorgvuldig. Soms ergerde hij zich, als missionarissen anders leefden dan 
ze zondags in de kerk in de preek de mensen voorhielden. Hij zei:  ñWij 
Lazaristen hebben de geloften van armoede afgelegd, maar leven materieel op 
een veel hoger niveau dan die arme mensen daar in de kerkò. Linus is zijn roeping trouw gebleven, 
tot aan zijn dood in 2019. Hij ruste in vrede.  
 

En dan Jan van Broekhoven.  Jan was geen boekenman, maar wel heel 
spiritueel, Zijn hart was bij de mensen.., en ook bij de natuur. Ik vermoed dat zijn 
roeping ontstaan is in het bewonderen van en opgaan in de schoonheid van Gods 
natuur en  de dieren in al hun verschijningen, kleuren en geluiden. Als we met zijn 
tweeën ergens midden in de natuur stonden te genieten, kon hij ineens roepen: 
ñFrans zullen we hier bij al dit schoons even stil worden, bidden en  God danken?ò  
Wie geroepen wordt moet antwoord geven. Jan heeft dat dertig jaar gedaan in de 
Congo. Vele jaren lang drie weken per maand in een prauw de dorpen langs de 

brede Congostroom af.  
Daar las hij  dan de H. Mis, hoorde biecht, gaf godsdienstles, legde ruzies bij, loste problemen op, 
deelde handenvol medicijnen uit aan de zieken, en verzorgde zelf hun wonden. Tevens betaalde 
hij namens de regering het salaris  uit aan de leerkrachten op de scholen. Let wel:   In 1978 had 
80% van heel de Afrikaanse bevolking op christelijke scholen onderricht gekregen.  Dat is toch 
heel iets anders dan ñzieltjes winnen!ò 
Vanwege ernstige longproblemen keerde Jan na dertig jaar terug in Nederland, waar hij de langste 
tijd overste van het Missiehuis hier in Panningen was en tevens directeur van de zusters: Dochters 
der Liefde. Jan was er trots op, dat niemand het als overste zo lang had vol gehouden als hij.  Een 
beetje cynisch merkte hij eens tegen mij op. ñJa, ze verwachten alles van de Overste, maar .., wat 
mag de Overste van de confraters verwachten? Daar hoor je ze niet over praten!ò  Zijn laatste 
jaren maakte ziekte zijn leven  zwaar.      Ik was blij, dat ik de laatste paar uur van zijn leven aan 
zijn sterfbed mocht zitten. Dan vroeg hij verward, denkend dat hij bij mij in de auto zat: ñFrans hoe 
ver is het nog naar Panningen?ò Ik antwoordde: ñJan, je bent al bijna in de hemel!ò é Na een korte 
stilte: ñFrans, zullen we samen nog even bidden? Dat was het laatste antwoord en gebed; Hopelijk 
het begin van Pasen,  het  nieuwe leven in Gods Paradijs.  Jan ruste in vrede. 
 
En dan hebben we Frits Peeters.  Ik heb heel de opleiding, 13 jaar lang,  
naast hem in de kapel, de eetzaal en de studiezaal gezeten. Een man met 
veel talenten en een zeer creatieve geest.  Benoemd voor de missie in Congo 
kon dat vanwege oorlog in dat land niet doorgaan. Zo kwam hij als 
aalmoezenier bij de krijgsmacht in het leger. Hij stond dicht bij de jonge 
soldaten en wist precies hoe hij hen moest boeien. De angel echter van het 
celibaat stak dieper en dieper in zijn vlees dan hij nog langer kon volhouden. 
Hij wilde ook geen dubbel leven  leiden. Hij trouwde, kreeg 2 kinderen en 
zette zijn pastorale roeping voort als pastor in de parochie en de langste tijd in 
de  Pepijn- Kliniek in Echt (L(.) 
Ongelofelijk hoe Frits met al zijn talenten en creativiteit de kinderen met een geestelijke en 
lichamelijke beperking wist te boeien en tot grote activiteiten te brengen. Zijn pastorale hart was bij 
de kinderen. Frits voelde zich nog steeds priester, - deed geen afstand van geloof en kerk - maar 
hij vond het wel frustrerend dat hij voortaan zondags als pastor alleen nog maar mocht voorgaan 
in een eredienst met een gaatje. Drie jaar geleden is hij gaan hemelen. Hij ruste in vrede. 
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En dan Harrie Willemsen, de jongste van de elf geroepenen. Harrie ging na 
zijn wijding de wetenschap in, studeerde in Nijmegen theologie en filosofie. Ik 
vermoed dat  daar zijn roeping en zijn geloof een beetje op een zijspoor zijn 
geraakt. Alles draaide bij Harrie om de filosofie en de wetenschap. Toen hij 
een zoon kreeg gaf hij hem de prestigieuze naam Erasmus .. en tegen zijn 
grote lummel van een hond riep hij:  ñPlato, koest!ò Harrie is heel zijn leven 
filosofie blijven doceren op allerlei scholen en opleidingen. Later heeft hij nog 
een ñFilosofisch woordenboekò uitgegeven. Harrie heeft hard gewerkt, maar 

zijn roeping heeft anders uitgepakt dan wij indertijd voorzien hadden. Hij ruste nu met Ine in vrede! 
 
Theo van Ruijven groeide op in Rijswijk in een gezin van 13 kinderen. Hij 
wilde priester worden en volgde zijn opleiding bij de Lazaristen in 
Wernhoutsburg, Panningen en Eefde. Na zijn priesterwijding werd hij 
uitgezonden naar Ethiopië. Daar leerde hij het Amhaars en werkte hij in de 
provincie Kaffa. Theo werd overste van Bonga en later van Addis Abeba 
en werd tweemaal benoemd tot consul van de provincie. In 1998 werd hij 
benoemd tot Apostolisch Prefect van Jimma Bonga en in 2009 tot 
Apostolisch Vicaris van Nekemte. In januari 2024 keerde hij definitief terug 
naar Panningen en ging hij met emeritaat. Met grote dankbaarheid vierde 
hij samen met zijn klasgenoten zijn diamanten priesterschap. 
 

Leo Mouës groeide op in Panningen in een gezin van vier kinderen. Als tiener 
wilde hij al priester worden. Hij sloot zich aan bij de Lazaristengemeenschap, 
omdat hij oprecht een verschil wilde maken in het leven van mensen.  
Na zijn priesterwijding werkte hij in Midden-Amerika, waar hij lesgaf in Panama, 
El Salvador en Guatemala. Hij diende in een parochie van 16.000 mensen op 
2500 meter hoogte in de bergen. In 1976 keerde hij terug naar Nederland en 
ging werken in de parochie van Eindhoven, waar hij ook overste van het huis 
werd. 
In 1988 werd hij pastor van het ziekenhuis in Venlo en in 2000 van het 
verpleeghuis in Meijel. Sinds 1986 heeft hij verschillende functies bekleed in het 

Provinciaal Bestuur. Tegenwoordig is hij raadslid en econoom van het Missiehuis in Panningen.   
 

Toen ik (Frans Bomers) na mijn wijding in 1964 in Taiwan arriveerde, had 
overste Harrie Hermans voor mij al een naam bedacht, in overleg  met onze 
Chinese confrater Jozef Tung.  Ik kreeg de Chinese achternaam van oud-
China-missionaris Hein Botermans:  Pau shenfu, priester Pau. In mijn Chinese 
voornaam  Yi-Hang zat vermoedelijk een verwachting of een diepe hoop van 
Harrie Hermans zelf,  nl dat ik een man van verbinding zou zijn, iemand die 
bruggen kan slaan.  Zoals in het bekende lied: Bridge over troubled water. 
Letterlijk betekent Yi-Hang zoiets als Veerman, Kristoffel. Dat heb ik in de 
praktijk ook letterlijk mogen zijn in mijn werk voor de poliokinderen en de talloze ritten in een 
volksbusje vol met zieken naar de ziekenhuizen. Ik vermoed dat ik misschien wel 25% van mijn 
priesterleven gewijd heb aan zieken, ouderen en alleenstaanden.  In Taiwan bestond het antwoord 
op mijn roeping in het doen van ñdaadòwerkelijk pastoraat.  Het geloof kan niet zonder werken. 
Vanaf 1980 In Nederland heb ik met veel plezier in enkele parochies gewerkt, Gemakkelijk contact 
zoeken en maken met mensen .. dat zit een beetje in het DNA van de familie Bomers en te 
Braake. Geen slechte eigenschap, dacht ik.  
 

Slot: Ik ben na 60 jaar God dankbaar voor zijn roeping, ook al weet ik dat mijn antwoord af en toe 
wel wat beter had kunnen zijn.  Ik ben de kerk en de Congregatie dankbaar  en de vele mensen op 
de wegen van mijn priesterleven, met name Nel Borst, die 35 jaar mijn lieve huisgenote was in de 
pastorie.  
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Geloven = je geroepen voelen. De ander heeft je nodig, God heeft je nodig in zijn dienstwerk aan 
de mensen. Jij bent Zijn ogen, Zijn oren, Zijn handen en voeten. Vraag:  Maar wie was toch die 
kleine Samuël?  

Č Dat bent U, antwoord dan telkens als U geroepen wordt zoals Samuël deed: 
 
 Hier ben ik, Heer, roept U mij, Heer?  
Want ik hoor- dôU  roepen in de nacht.  
Ik zal gaan, Heer, als U mij leidt, 
Ik bewaar Uw volk diep in mijn hart.  
                                                                    

 

19 MAART PRIESTERFEEST 
 

Op dinsdag 19 maart is het groot feest in het Missiehuis. Leo Mouës, Frans Bomers en Theo van 

Ruijven vieren vandaag dat zij 60 jaar priester zijn. Bram Heijboer, missionaris in Indonesië is te 

gast om met zijn klasgenoten dit jubileum te vieren. We beginnen de ochtend met een 

eucharistieviering in de Kapel, die via de streaming te volgen is. Henk de Cuijper bespeelde het 

orgel en er werd volop meegezongen. Families, vrienden en kennissen waren aanwezig bij deze 

feestelijke viering. 

 

Generaal assistent Gregg Bañaga kwam vanuit Rome om 

de jubilarissen de felicitatieoorkonde van de Generale 

Overste te overhandigen. 

 

 

 

Burgemeester Wilma Delissen sprak de jubilarissen toe en 

prees hen voor 

hun missiewerk.  

 

 
 
 

 
 
Na de eucharistieviering werd het feest voortgezet in 
restaurant óde Houbereijô. Felicitaties en geschenken 
werden in ontvangst genomen door de jubilarissen.  
We genoten van een heerlijk diner samen met familie en 
vrienden van de feestelingen. Na elke gang was er een  
voordracht of speech geregeld om de jubilarissen in het  
zonnetje te zetten. 
 Er werd gezongen, er was een gezellige sfeer.  
De heren hebben genoten, en dat hebben ze dik en dubbel verdiend!  
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AFSCHEID RUDY 
 

Eind juni 2021 kwam Rudy naar de lazaristen in Panningen. Na 3 jaar 
gaat hij weer terug naar Indonesië. Op 20 maart hebben wij alvast 
afscheid van hem genomen. Als aandenken heeft hij klompen sloffen 
gekregen. Rudy, wij gaan je missen!  

 
24 Maart was er een eucharistieviering ter gelegenheid van het 
afscheid van Rudy, waar ruim 80 Indonesiërs aan deel namen.  

 
 
 
 
 
 
Vervolgens was er in Folleville een 
afscheidsbijeenkomst. 
25 Maart is Rudy naar Indonesië 
vertrokken.  

 

 

Jos Roemer overhandigd Rudy een afscheidscadeau 

De jubilarissen v.l.n.r. : Frans Bomers, 
Leo Mouës, Theo van Ruijven 

De coördinatrices zongen een lied voor de jubilarissen Truy en Drika van de stopkrans 

Het Ceciliakoor uit Renkum 


