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PENSIOEN JAC & PIET  
 

21 juni heeft het Missiehuis het pensioen van 
Jac Minten en Piet Bouten gevierd. Gelukkig 
was het geen afscheid want beide heren blijven 
als vrijwilliger werkzaam bij de technische 
dienst van het Missiehuis. Familie, vrienden, 
Lazaristen, Dochters der Liefde en collega’s 
waren aanwezig bij het feest. De twee heren 
werden overladen met presentjes en 
dankwoorden voor hun inzet al die jaren.  
Piet en Jac, BEDANKT!  
 
 
 

 
 
 
 
 

PENSIOEN JOS ROEMER  
 

Jos Roemer is werkzaam geweest in het Missiehuis sinds december 2018. Hij was bekend met 
het Missiehuis en de mensen die verbonden zijn aan het Missiehuis.  
Als Theoloog was zijn 
functie de afgelopen jaren 
perfect voor hem.  
Hij heeft als assistent van 
de overste een aantal 
taken voor zijn rekening 
genomen.  
In oktober 2024 is het 
soepproject van start 
gegaan waar hij zich volop 
voor ingezet heeft. 
Jos blijft na zijn pensioen 
vrijwilliger van dit project.  
Ook Jos werd hartelijk 
bedankt voor zijn inzet. 
Jos, BEDANKT!  
 V.l.n.r.: Ilda (Echtgenote van Jos), Rafael Isharianto, Jos Roemer  

V.l.n.r.: Rafael Isharianto, Piet Bouten, Jac Minten 
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‘DE TRIOMF VAN EEN NIEUW PINKSTERFEEST VOOR DE KERK’. DE 

BISSCHOPS-WIJDING VAN ZES CHINESE PRIESTERS OP 28 OKTOBER 

1926 IN ROME 

Augustus 2025, Jan Jacobs 

In mijn recent verschenen boek over leven en werken van bisschop Frans Schraven heb ik 

maar weinig aandacht geschonken aan de bisschopswijding van de eerste zes Chinese 

priesters in oktober 1926, hoewel dat gebeuren voor de kerk in China van ver strekkende 

betekenis is geweest. Want hiermee werd voor het eerst door de kerkleiding in Rome een 

ondubbelzinnig signaal afgegeven dat de buitenlandse missiebisschoppen de leiding over die 

kerk voortaan stap voor stap moesten overgeven aan autochtone kerkleiders. Ook Frans 

Schraven kreeg met deze beleidsombuiging, in gang gezet door de Propaganda Fide te maken. 

Want hij heeft tijdens zijn ambtsperiode (1921-1937) tot driemaal toe delen van zijn vicariaat 

moeten afstaan ten behoeve van de vorming van enkele nieuwe kerkverbanden. Twee daarvan 

werden vervolgens toevertrouwd aan hiervoor benoemde Chinese bisschoppen. Maar daarover 

gaat het in deze bijdrage niet. Het gaat nu om het begin van die transformatie: de eerste 

Chinese bisschopswijdingen, waarvan er één al direct gevolgen had voor het vicariaat van 

bisschop Frans Schraven.   
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Die wijdingen vonden plaats op donderdag 28 oktober 1926, feest van de 
apostelen Simon en Judas, in een overvolle Sint Pieter in Rome met paus Pius 
XI (1922-1939) als hoofdcelebrant. ‘De triomf van een nieuw Pinksterfeest voor 
de Kerk’, schreef een journalist over dit met veel luister omgeven gebeuren dat 
zowel in Europa als in China een enorm enthousiasme teweeg bracht. De zes 
betrokken priesters waren op 10 september samen met de apostolische delegaat 
in China, Mgr. Celso Costantini vanuit Shanghai naar Europa afgereisd, 
 omdat de paus te kennen had gegeven dat hij die eerste Chinese kandidaten 
voor het bisschopsambt zelf de handen wilde opleggen. Op 17 oktober arriveerde het zestal in 

Rome, waar zij nog diezelfde dag door de paus in audiëntie werden ontvangen. 
Bij de wijding op 28 oktober was ook de lazaristengeneraal 
François Verdier aanwezig samen met onder anderen zijn 
Nederlandse confrater Jan Ramakers die op dat moment in Europa 
op verlof was en werkzaam was in het vicariaat van Frans 
Schraven. Die had zich naar aanleiding van die eerste Chinese 
bisschopswijdingen eerder al eens laten ontvallen: ‘Ons missiewerk 
is dus niet nutteloos geweest.’ Daarbij doelde hij met name op het 

feit dat twee van de zes wijdelingen confraters waren. Bovendien had een van de 
andere vier nieuwe bisschoppen zijn opleiding ook bij de lazaristen genoten.  
Dat was Philippe Tchao (Zhao Huaiyi), de enige seculiere priester van het zestal.     
 
Wie waren die eerste twee Chinese lazaristenbisschoppen?  

Aan de keuze en wijding van alle zes bisschopskandidaten is uiteraard het nodige overleg 
voorafgegaan. En dat gold ook voor de vraag waar zij benoemd konden worden. Voor de beide 
lazaristenkandidaten vervulden de visiteurs van respectievelijk de Zuid- en Noord- 
Chinese lazaristenprovincie, Paul Legris en François-Xavier Desrumaux hierin 
een sleutelrol. Daarbij werkten zij nauw samen met de apostolische delegaat, de 
al genoemde Celso Costantini, de belangrijkste ijveraar voor het proces van 
‘sinisation’ van de kerk in China. Dat leidde tot de keuze van Joseph Hou (Hu 
Jo-Shan) en Melchior Souen (Sun Te-tchen).  
  
Joseph Hou was op 22 februari 1881 geboren in een gelovig katholiek gezin  
in Ting-hai (Tché-kiang). Op 6 november 1906 trad hij in bij de lazaristen in  
Zuid-China, waarna hij op 5 juni 1909 in het seminarie van Kia-hing tot priester werd gewijd.  
Hij werkte eerst anderhalf jaar als missionaris in T’ai-tcheou en werd toen gedurende een drietal 
jaren belast met de leiding van de middelbare Sint Josefschool aldaar. Vervolgens werd hij 
docent filosofie en dogmatiek aan het grootseminarie van Ning Po. Tijdens het eerste Chinees 
Concilie in mei/juni 1924 in Shanghai was hij theologisch adviseur van de Zuid-Chinese 
lazaristenbisschoppen, allen Europeanen. Op 10 augustus 1926 volgde zijn benoeming tot 
titulair bisschop van Theodosië en apostolische vicaris van T’ai-tcheou, een nieuw vicariaat, 
afgesplitst van Oost-Tché-kiang. Hij overleed op 26 augustus 1962 in een gevangenis in Zuid-
China.    
Melchior Souen was op 19 november 1869 eveneens in een goed katholiek gezin, maar dan in 
Peking geboren en had eerst het klein- en grootseminarie in die stad doorlopen. Hij werd er op 
24 januari 1897 priester gewijd. Twee jaar later trad hij in bij de lazaristen in Peking. Zijn 
geloften legde hij af op 25 januari 1901. Vervolgens werkte hij een twaalftal jaren als docent 
Latijn op het kleinseminarie van Peking en aansluitend een bijna even lange periode als 
missionaris op het platteland van Noord-Tché-ly. Volgens de visitator van Noord-China, de al 
genoemde François-Xavier Desrumaux was hij een trouwe zoon van Vincent de Paul, vroom en 
consciëntieus wat de naleving van de Regel betrof. Op 15 april 1924 werd hij door Pius XI 
benoemd tot apostolische prefect van het drie dagen tevoren verzelfstandigde kerkdistrict 

François-Xavier 
Desrumaux 

François Verdier 

Jan Ramakers 

Mgr. Costantini 
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Lyhsien. Dit was een afsplitsing van het vicariaat Centraal Tché-ly, maar waarvoor ook Frans 
Schraven een klein gedeelte van zijn vicariaat had moeten afstaan. Als prefect kon Souen een 
maand later deelnemen aan het hierboven al even genoemde Eerste Chinees Concilie in 
Shanghai. Een drietal maanden voordat hij voor zijn bisschopswijding naar Rome afreisde, werd 
hij door de paus benoemd tot titulair bisschop van Esbon/Hesbonen (Arabië). In juli 1929 werd 
zijn prefectuur bevorderd tot vicariaat. Hij verplaatste toen zijn residentie vanuit Lyshien naar 
het veel centraler gelegen An Kwo Shien (Ankwuo). In 1936, hij was toen 67 jaar oud, ging hij, 
naar eigen zeggen noodgedwongen, met emeritaat. Enige tijd later verhuisde hij naar Peking. 
Daar overleed hij op 23 augustus 1951. 
 

De rondreis door West-Europa 

Na de wijdingsplechtigheid op 28 oktober 1926 werden voor de zes net gewijde bisschoppen in 
Rome diverse ontvangsten georganiseerd, onder meer op de Gregoriaanse Universiteit. Daarna 
volgde een rondreis door enkele Europese landen om ook daar uit te dragen dat de 
‘voortplanting van de kerk’ in China steeds meer een zaak van Chinese bisschoppen moest 
worden. Soms reisden de zes samen, soms in groepjes van twee of drie. Zo gingen Joseph 
Hou, Melchior Souen en Philippe Tchao (1880-1927), geboortig uit de omgeving van Peking die 
tot apostolische vicaris van Xuanhua, een afsplitsing van het vicariaat van Peking was 
benoemd, naar Lyon. Daar was in 1822 het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs 
gesticht. Hier vond onder meer een ontmoeting met Chinese studenten plaats en een grootse 
viering in de plaatselijke kathedraal. Op 9 december arriveerden Hou en Souen in het 
moederhuis van de lazaristen in Parijs. Van hieruit vonden tot 19 december diverse ontvangsten 
plaats, onder meer bij de aartsbisschop van de Lichtstad, kardinaal Louis Dubois en bij een 
grote samenkomst van priesters. Op 17 december reisden zij naar Lisieux om te bidden bij het 
graf van de H. Theresia. Het verblijf in Parijs werd afgesloten met een pontificale misviering in 
de Notre Dame in aanwezigheid van ministers en ambassadeurs, maar ook van veel Chinese 
studenten die in Parijs studeerden. Opmerkelijk was dat bij diverse gelegenheden de goede 
banden tussen Frankrijk en China werden benadrukt. 
Van 21 tot 27 december waren Hou en Souen in België. Zij bezochten het graf van kardinaal 
Mercier in Mechelen, maar ook Brussel, Leuven en Brugge. Daarna volgde Nederland van 27 
december tot 1 januari met een bezoek aan de aartsbisschop van Utrecht, een huldiging in het 
Concertgebouw van Amsterdam en bezoeken aan de bisschoppen van Haarlem, Den Bosch en 
Breda. En uiteraard waren er ook ontmoetingen met de Nederlandse confraters in 
Wernhoutsburg en het Missiehuis in Panningen, waarvandaan zoveel China-missionarissen 
waren gekomen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1926 Bezoek Chinese bisschoppen aan Wernhoutsburg  
Zittend: v.l.n.r. Henri Forstman, Jan Wamsteker, Mgr. Melchior Souen, Mgr. J. Hou, nn, Jan Dullaert 
Staand achter: v.l.n.r. Willem Dirven, Paul Muiser, Sjang Janssen, André IJlst 
Staand midden: v.l.n.r. Piet van Kuijck, Richard Zeinstra, Antoon van Woerkom, Piet Ruyter, Kees de Boer, 
Lambert van Nisselrooy, Jan Zoetmulder, Willem Bongers   
 
 



41 
 
Na een bedevaart naar Lourdes keerden de zes vanaf 14 januari 1927 op 
uiteenlopende dagen terug naar China. Melchior Souen en Philippe Tchao 
arriveerden op 5 maart in Tientsin. Daar werden zij door de lazaristenbisschop 
Jean de Vienne, François-Xavier Desrumaux en alle pastoors van het vicariaat 
alsmede een groot aantal wereldlijke autoriteiten opgewacht en in een plechtige 
stoet naar de kathedraal gebracht. Een tweetal dagen later volgde een al even 
triomfantelijke ontvangst in Peking. Aansluitend moesten beide bisschoppen er  
een dagenlang programma van recepties en ontmoetingen in kerken en scholen  
afwerken met als hoogtepunt een ontvangst in het lazaristenseminarie van Chala.  
Maar na medio maart 1927 begon voor alle zes nieuwe bisschoppen het ‘gewone’ leven: de 
opbouw van een eigen, plaatselijke kerkgemeenschap. In hoeverre deze ‘Chinese’ kerken in 
hun feitelijk functioneren afweken van de bestaande missiekerken van onder anderen Frans 
Schraven in Chengtingfu en Frans Geurts in Yungpingfu vraagt nog nadere studie.         
                          

 VERBOUWING FOLLEVILLE  

 

5 juli 2025 is de technische dienst 
samen met een aantal vrijwilligers 
begonnen aan het vernieuwen van 
het dak. Om 08:00 uur ’s morgens 
zijn ze gestart, rond het middaguur 
waren alle pannen al van het dak. 
De harde werkers werden 
getrakteerd op friet met snacks.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 juli is het dak verder 
afgemaakt en waren er weer 
een hoop vrijwilligers aan het 
werk.  
Om 08:00 uur gingen de 
werkzaamheden wederom 
van start. De werkers zijn 
getrakteerd op zelfgemaakte 
cake van Francet en kregen 
ook nu weer frietjes. Om 
13:30 ging de laatste dakpan 
erop.  
 
1 september is de grote 
verbouwing van Folleville van 
start gegaan.  
De verbouwing loopt tot ongeveer midden december. Er komt o.a. een nieuw keukenblok, een 
toilet-groep, overkapping en Folleville krijgt een uiterlijke metamorfose.  

 

Mgr. Jean 
de Vienne 
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ZR. MARIA VANDA EREBUGER VAN DE STAAT PERNAMBUCO 
 

 
Zr. Maria Vanda Araújo (Dochter van Liefde), voorzitter van de raad van toezicht van het 
“INSTITUTO DOM HELDER CAMARA” (IdHeC) in  Recife  werd op 20 augustus 2025 door 
afgevaardigden van de staat Pernambuco, Álvaro Porto en Simone Santana, benoemd tot 
Ereburger van Pernambuco vanwege haar verdiensten voor bovengenoemd Instituut. 
 
In dit Instituut bevindt zich het archief met alle documenten, brieven en boeken van Dom Helder 
Camara. Dit archief is toegankelijk voor onderzoek. Het Instituut is een anex van de kerk in 
wiens sacristie Dom Helder een groot gedeelte van zijn leven gewoond en gewerkt heeft en 
waar hij ontelbare gasten ontving. Bij dit Instituut hoort ook een door Dom Helder begonnen 
sociaal werk voor beroepsmatige vorming van kinderen en jeugd, genoemd “OBRAS FREI 
FRANCISCO”. 
 
Jarenlang werkte Zr. Vanda samen met onze confrater Jan Pubben. Toen deze in 2013 naar 
Nederland kwam vanwege zijn gezondheid, bleven ze dagelijks contact houden, elkaar van op 
afstand ondersteunend.  
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Irmã Maria Vanda, parabéns pela distinção como cidadã honorária de Pernambuco. Muito 
obrigado por tudo o que fez pelo nosso coirmão Padre João e por tantos outros. 

 
 
 
Irmã Maria ontvangt de 
onderscheiding  

 
 

 
 
Irmã Maria met de  
vlag van  
Pernambuco 

 
 

 

 
Irmã Maria met de jeugd van de Obras frei Francisco 

 
BARBECUE FOLLEVILLE  
  
28 augustus werden Lazaristen, Dochters der Liefde, personeel en vrijwilligers uitgenodigd voor 
een barbecue in het buitenverblijf Folleville. 
De weergoden waren ons goedgezind, later op de avond werden we wel nog gezegend met 
een stevige bui, een excuus voor een laatste drankje. Het was een gezellig samenzijn, waar de 
positieve sfeer voelbaar was. Er was zelfs door Savio gezorgd voor mooie achtergrondmuziek,  
sfeer verhogend. Met dank aan onze overste en diegenen die zorg hebben gedragen voor de 
organisatie en alle werkzaamheden vooraf en na afloop.  
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MEDEDELINGEN 
 

13 - 14 september hebben de Open Monumentendagen plaatsgevonden. 
De Kepèlse Initiatiefgroep organiseerde rondleidingen en allerlei activiteiten in en rondom de 
kapel van het Missiehuis. Beide dagen werden druk bezocht en zeer positief gewaardeerd door 
deelnemers en bezoekers. Gelukkig waren de weergoden ons goedgezind. Hieronder volgen 
enkele foto’s en een reactie die op facebook geplaatst werd.  
 

Zij organiseren op aanvraag ook rondleidingen in het Missiehuis die via de VVV kunnen worden 
aangevraagd. Ze ontvangen heel enthousiaste reacties van deelnemers.  
Fijn dat de vrijwilligers van de KIG zich hiervoor inzetten. DANK 

V.l.n.r. Savio Nguyen, Piet Bouten, Theo Reinders 
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“Ontdek de schatten in deze Kapelse omgeving …” 

 

REACTIE OP FACEBOOK 
 
Vandaag tijdens de Open Monumentendag een bezoek gebracht aan het prachtige Missiehuis 
St. Jozef - Lazaristen in Gemeente Peel en Maas. Een bijzondere locatie met een rijk 
verleden, waar ik een indrukwekkende rondleiding heb mogen ervaren. Het verhaal van deze 
plek is niet alleen interessant, maar ook waardevol om te bewaren en te delen met toekomstige 
generaties. 
Daarnaast was het erg mooi om te zien hoeveel lokale kunstenaars hier vandaag hun werk 
hebben tentoongesteld. Zij geven met hun creativiteit extra kleur en betekenis aan deze 
historische locatie. 
Goed nieuws: ook morgen (zondag de 14de) is het missiehuis nog geopend voor publiek, van 
13.00 tot 17.00 uur.  
Een aanrader voor iedereen die het erfgoed van Peel en Maas met een rijk verleden wil beleven 
én kennis wil maken met kunst uit eigen gemeente!  
Een bijzonder dankjewel aan alle mensen en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/vincentianmovement?__cft__%5b0%5d=AZU7PfsuMtib184aq9-kc6icygthFYDlquxiTiImaCk5Hs8fHdo_YkyXto_kmiOf0e9SDSgH3pFdgCTp4gJRmCJbLbiBDs2fnW1c-mqmPCgWx9NHgWdxnA0DTuxSUWTi_oV2XBgxp6SlOMLI-G09mHS9npukrEl0b-1dvvI9bGTxrtOrllMQovRIt9zdJ7r5LTsv7hKtuWl4agrkbkvIBAMn&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/vincentianmovement?__cft__%5b0%5d=AZU7PfsuMtib184aq9-kc6icygthFYDlquxiTiImaCk5Hs8fHdo_YkyXto_kmiOf0e9SDSgH3pFdgCTp4gJRmCJbLbiBDs2fnW1c-mqmPCgWx9NHgWdxnA0DTuxSUWTi_oV2XBgxp6SlOMLI-G09mHS9npukrEl0b-1dvvI9bGTxrtOrllMQovRIt9zdJ7r5LTsv7hKtuWl4agrkbkvIBAMn&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/Gemeentepeelenmaas?__cft__%5b0%5d=AZU7PfsuMtib184aq9-kc6icygthFYDlquxiTiImaCk5Hs8fHdo_YkyXto_kmiOf0e9SDSgH3pFdgCTp4gJRmCJbLbiBDs2fnW1c-mqmPCgWx9NHgWdxnA0DTuxSUWTi_oV2XBgxp6SlOMLI-G09mHS9npukrEl0b-1dvvI9bGTxrtOrllMQovRIt9zdJ7r5LTsv7hKtuWl4agrkbkvIBAMn&__tn__=-%5dK-y-R
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 400 JARIG BESTAAN VAN DE LAZARISTEN OP VINCENTIUSDAG 

  
 
Op bovenstaande flyer ziet u rechtsonder het nieuwe logo van het Missiehuis. De flyer en het 
logo is door onze creatieve medewerkster Shelley (secretariaat) samengesteld.  Chapeau! 
 
In de volgende uitgave (december) kunt u het verslag van deze feestelijke dag lezen. 
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OVERLEDENEN 
Juli  

Zr. Magdalena Coenen - bewoonster van Zorgcentrum Vincent Depaul 
Mevr. Nouwen-Smolders - bewoonster van Zorgcentrum Vincent Depaul 

Dhr. Louis van Aert – broer van onze confrater † Jan van Aert 

 
Augustus 

Dhr. Frans Kuijpers – bewoner van Zorgcentrum Vincent Depaul 
Mevr. Van Ninhuys-Peeters – bewoonster van Zorgcentrum Vincent Depaul 

Mevr. V.d Eertwegh – bewoonster van Zorgcentrum Vincent Depaul 
Mevr. Hesen van Horen - bewoonster van Zorgcentrum Vincent Depaul 

 
 

OVERLEDENEN WERELDWIJD 
 

Dies Ob Nomen Cond Aet Aet 
Voc. 

Prov 

14/06/2025 TATA Germain Sac 76 48 MAD 

28/06/2025 FERNÁNDEZ H. DE MENDOZA José 
Ignacio 

Sac 89 70 
CAE 

28/06/2025 THOMPSON Peter David Sac 82 65 AUL 

02/07/2025 PELETEIRO RODRÍGUEZ Manuel Sac 83 64 SVP 

03/07/2025 DEL CERRO DUEÑAS Heliodoro Sac 88 71 CAE 

03/07/2025 DOBOSIEWICZ Jan Sac 59 39 POL 

14/07/2025 MESKELU* Dender Ayidan Fra 55 21 AET 

21/07/2025 BOOTO BOMPANGA Adémar Sac 48 25 CNG 

21/07/2025 MĘDALA Stanisław Sac 90 72 POL 

29/07/2025 PIWOWARCZYK Kazimierz Sac 85 67 POL 

30/07/2025 BARABASZ Roman Sac 87 67 POL 

06/08/2025 CHAP Robert William Sac 85 68 SIN 

08/08/2025 RAMANANDRAIBE Noël Sac 63 35 MAD 

13/08/2025 BALBUS Jan Sac 78 62 POL 

16/08/2025 IBORRA GARCERÁ Juan Bautista Sac 82 63 CAE 

 
 

PRIESTERWIJDINGEN WERELDWIJD 
 

ORDINATIONES 2025 

(In ordine di data) 

25 TRIANA ALCOCER Eder Oswaldo Sac MEX 14/06/2025 

26 MENEZES SOARES Samuel Victor Sac FOR 23/07/2025 

27 CHU MINH Joseph Hoang Sac VTN 20/08/2025 

28 LE VAN Paul Thong Sac VTN 20/08/2025 
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ORDINATIONES 2025 

(In ordine di data) 

29 LE XUAN Joseph Thoa Sac VTN 20/08/2025 

30 NGUYEN DINH Paul Tu Sac VTN 20/08/2025 

31 NGUYEN DUC Joseph Duy Sac VTN 20/08/2025 

32 NGUYEN DUY Peter Anh Sac VTN 20/08/2025 

33 NGUYEN NGOC John Dai Sac VTN 20/08/2025 

34 NGUYEN NGOC Joseph Vu Sac VTN 20/08/2025 

35 NGUYEN VAN John the Baptist Ai Sac VTN 20/08/2025 

36 NGUYEN VAN John the Baptist Quyet Sac VTN 20/08/2025 

37 NGUYEN VAN Paul Binh Sac VTN 20/08/2025 

38 NGUYEN VAN Peter Hien Sac VTN 20/08/2025 

39 PHAM Peter Du Sac VTN 20/08/2025 

40 PHAM ANH John Huynh Sac VTN 20/08/2025 

41 PHAM HONG Peter Phuong Sac VTN 20/08/2025 

42 PHAM THAI Vincent Ferrier Binh Sac VTN 20/08/2025 

43 PHAM VAN KIM Paul Phuong Sac VTN 20/08/2025 

44 TRAN Michael Thao Sac VTN 20/08/2025 

45 TRAN DINH Joseph Hao Sac VTN 20/08/2025 

46 TRAN MINH John the Baptist Huong Sac VTN 20/08/2025 

47 TRUONG VAN Peter An Sac VTN 20/08/2025 

48 MARIANTO Firminus Sac IDS 05/09/2025 

 
 
 
 

  

E-mailadres voor de Kleine Co: secretariaat@lazaristen.com Panningen, 

September 2025 
 

Uitgebreide informatie over de Nederlandse Lazaristen en hun ‘Lines of 

Action’ kunt u vinden op www.lazaristen.com en www.vincentianmovement.nl 

mailto:secretariaat@lazaristen.com
http://www.lazaristen.com/
http://www.vincentianmovement.nl/

